
In 2015 zijn Meike Windhausen en Maarten 
Ruesink de Zorgdragerij gestart. Beiden 
hadden een achtergrond in de zorg maar 
wilden de zorg anders vormgeven. Met 
minder regels en minder protocollen. 
Zonder winstoogmerk maar met sociale 
impact én vanuit hun hart. Geïnspireerd 
door de zorgboerderij van hun zwager, 
gooiden ze het roer om. Dat was het begin 
van de Zorgdragerij. 

Dagbesteding
Meike: “We hadden geen boerderij. Dat 
betekende dat we behoorlijk moesten 
omdenken. We zochten contact met een 
boer. In ruil voor onze diensten mochten 
we op zijn boerderij starten. Hier zijn we 
begonnen met arbeidsmatige dagbesteding. 
Zonder specifieke doelgroep. Iedereen 
van 18 jaar of ouder die op wat voor 
manier dan ook niet mee kan doen in het 
reguliere arbeidsproces is welkom bij ons. 
Ons uitgangspunt is dat alles dat wij doen, 
terugvloeit de maatschappij in, met mens, 
natuur en milieu als aandachtspunten.”

Eigen plek
“In  2017 zijn we verhuisd naar het terrein 
van ‘Landschapsbeheer ’t Mögkebrook’ van 
schaapsherder Paul. Er stond in het begin 

alleen een schaftkeet. We wilden bewust 
dat niet alles al volledig gereed en klaar 
was. Met elkaar hebben we hier onze plek 
gemaakt en uitgebreid. Daar zijn we ook nog 
steeds mee bezig. Iedereen heeft inspraak 
zodat het juíst ook hun plek is. Wij willen het 
echt samen doen.” 

Werkzaamheden
“Gemiddeld komen er 10 deelnemers per 
dagdeel bij ons. De werkzaamheden die we 
aanpakken, zijn bijvoorbeeld een groentetuin 
waarvan de opbrengst naar de Voedselbank 
gaat, het onderhoud van het Kruiswegpark 
en we helpen met de schapenbegrazing 
door de schapen van Paul. We nemen vaak 
deel aan wijkactiviteiten waarin we anderen 
willen leren over bijvoorbeeld wol, zaden en 
planten. Onze mensen zijn expert op dat 
gebied en leren anderen daarover. Dat is 
heel betekenisvol.”

Paardentrailer
“Met de groep voeren we de klussen uit. 
Daarvoor zijn we veel op locatie in en 
om Roermond aan het werk. Onze oude 
paardentrailer met materiaal gaat overal 
mee naar toe. Soms dient de paardentrailer 
als vervoer voor zieke schapen, dat komt ook 
voor. Tijdens de feestweek ter gelegenheid 
van ons 10-jarig bestaan heeft de groep 
samen met een graffiti-artist de trailer een 

nieuwe look gegeven. Dat is echt heel gaaf 
geworden! Dit is een mooi voorbeeld hoe we 
hier samen alles aanpakken.” 

Tuinen opknappen 
“Omdat we altijd kijken naar waar we 
kunnen bijdragen aan de maatschappij, 
gaat er een nieuw pilotproject van start in 
samenwerking met een aantal grote zorg- 
en woonorganisaties. Wij gaan projectmatig 
tuinen opknappen bij inwoners die dit door 
omstandigheden langdurig niet hebben 
kunnen doen. Wat kan leiden tot schrijnende 
situaties voor de inwoner en de wijk. Met de 
groep gaan we in de tuin aan de slag zodat 
het weer behapbaar wordt voor de inwoner 
en deze weer door kan. Een win-win situatie. 

De Zorgdragerij bestaat 10 jaar

Meike (midden) en Maarten (met pet) tussen de deelnemers van de Zorgdragerij

“We zijn  begonnen 
met arbeidsmatige 

dagbesteding.”

“Met de groep voeren 
we de klussen uit.”

Onze mensen doen zinvol werk en de inwoner 
wordt geholpen. Er ontstaan zo ook contacten 
tussen mensen. Van deze manier van 
samenwerken, word ik heel blij”, besluit Meike. 

Voor meer informatie zie 
www.dezorgdragerij.nl of scan de 
QR-code. Bellen mag ook naar 
telefoon 06 53474685.

	 Scan de QR-code.

Om!-krant

Deelnemers aan het woord:

Loes (38): “Ik kom al acht jaar naar de Zorgdragerij. Iedere week een hele 
en twee halve dagen. Het is een tweede thuis voor mij. Ik voel me hier 
veilig. Ik hoop dat ik mag blijven zo lang als het bestaat. De schapen vind 
ik het leukste. Die zijn zo knuffelig.”

Petra (40): “Het is fijn om met anderen te praten. Ik kom onder de 
mensen en dat maakt me positief. Het neerzetten van de hekken voor de 
schapen vind ik leuk om te doen. En spelletjes! We spelen vaak Skipbo 
en Regenworm.”

René (61): “Ik heb groene vingers. Hier kan ik planten zaaien en kweken. 
En de kippen verzorgen. De Zorgdragerij geeft me structuur en een stok 
achter de deur. Daardoor zit ik goed in mijn vel.” 


